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NIEUWE WEBSITE 

In verband met de veranderde opzet van ons project moest ook de website 
veranderd worden. Ook deze keer heeft Tim Bouwman, eigenaar van  
Studio Mashup, weer als bijdrage voor Futuro, gratis een prachtige veranderde 
website gemaakt. Ook maakte hij het ontwerp voor de nieuwe flyers. 

 

DOORZENDBRIEF 

Een tijdje geleden heb ik gevraagd een doorzendbrief naar bekenden te sturen. 
Diverse mensen hebben dat gedaan en daardoor zijn er een paar heel mooie 
bijdragen binnengekomen. Bedankt! 

 

EEN BIJDRAGE VAN MARÍA LOURDES 

 

Een wonderbaarlijk goede afloop 

“Mario is een jongetje van 6. Hij woont bij zijn vader en zijn 
oma. Zijn moeder woont bij een nieuwe partner en heeft 
helemaal geen contact meer met Mario. 

Gisteren was Mario ergens in de buurt aan het spelen. Hij 
hurkte aan de kant van de weg om een bal te pakken. 
Plotseling kwam er een taxi om de hoek, de chauffeur zag 
het jongetje niet en raakt hem met de onderkant van de 
auto. Mario werd een flink aantal meters mee gesleurd 
zonder dat de chauffeur het merkte. Een vrouw die het 
ongeluk zag, liet de taxi stoppen. 
 



Mario werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij de nodige zorg kreeg. Na een dag 
werd hij ontslagen. Wonder boven wonder heeft hij alleen flinke klappen en wat 
schaafwonden opgelopen. Hij is een paar dagen thuis gebleven en wij kunnen hem, 
nu hij weer aanwezig is de nodige aandacht en zorg geven. 
 

BIJDRAGEN VAN DULCE MARÍA 

. 

 

 

“Dit is Nicole. Ze is 13. Ze ontvlucht haar 
werkelijkheid graag op deze manier. Ze zegt: “Op 
deze plek voel ik me een normaal kind door te 
spelen en te genieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de leesles kiest Elias van 7 er graag voor 
om op de grond te liggen. “Zo kan ik beter 
genieten,” is zijn commentaar 

 

 

 

“Hoog” bezoek. 
  

Deze jongens kwamen even op bezoek. Ze zijn als het ware 
opgegroeid in ons centrum. Miguel zegt dat alles zo veel 
kleiner lijkt dan vroeger toen hij hier dagelijks kwam.   

Alle drie bewaren heel goede herinneringen aan hun tijd hier. 
Herinneringen aan de vele gelukkige momenten die ze hier 
samen met ons beleefden.” 

 



DÍA DEL NIÑO – (Dag van het Kind) 

 

Behalve Vader- en Moederdag wordt in Nicaragua ook jaarlijks de Dag van het Kind 
gevierd. Dit jaar werd de viering een paar keer uitgesteld vanwege extreme 
weersomstandigheden. 

 

Een verslag van María Lourdes: 

“Hoewel het ook vandaag zeer slecht weer was, hebben we toch deze dag uitbundig 
gevierd. Ondanks dat er vanwege de buien wat minder kinderen kwamen, was het 
een groot succes. 
 

Als traktatie krijgen de kinderen een 
stuk pizza en frisdrank. Niet de 
meest gezonde hap, maar voor één 
keer per jaar mag dat toch wel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De piñata mag 
natuurlijk niet 
ontbreken en 
we doen 
daarna een 
aantal 
spelletjes. Er 
zijn kleine 
prijsjes aan 
verbonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
We hebben er voor gezorgd dat elk 
kind een prijsje krijgt. De kinderen 
die niet meedoen aan de spelletjes 
krijgen tóch van Dulce María een 
prijsje nadat ze aan een quizje 
hebben meegedaan. 
Ook krijgen ze allemaal een zak 
snoepjes waarvan we zeker weten 
dat ze die vrijwel nooit krijgen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En tenslotte is er taart voor 
iedereen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat niet alle uitgenodigde kinderen present waren, is er snoep over en we 
verdelen die overgebleven lekkernijen onder het mom van het feit dat in Nicaragua 
deze zaterdag de “Dag van de Leraar’ wordt gevierd.” 
 


